
Natuurwandeling met natuurlijke wandelstok.

Bekijk het bos door de ogen van een houtkunstenaar

Het wandelen met een knoestige en gedraaide wandelstok geeft
het wandelen in de natuur een extra dimensie. De robuuste 
wandelstok geeft sfeer en doet je volop genieten van het ruige 
buitenleven. Het ritme van het lopen samen met het gevoel van 
een houten stok in je handen doet je even uit de dagelijkse 
drukte stappen. 

Crea Natura is met regelmaat in de
uitgestrekte bossen van de Veluwe
te vinden en kan u dan ook de 
mooiste plekken van de Veluwe 
laten zien. Van verborgen 
beekjes ,uitgestrekte 
zandverstuivingen, oude 
eikenbossen tot pittoreske 

boerderijtjes.  Als houtkunstenaar neem ik u mee in de 
prachtige bossen rondom kasteel Staverden en bekijken we het
bos eens op een andere manier. We bekijken knoesten, 
gezwellen en bijzondere bomen. Als ex-boomchirurg kan ik u 
daarnaast de nodige verhalen vertellen over houtsoorten, het 
ontstaan van bossen en andere rariteiten in de natuur. 

Tijdens deze wandeling wandelt u met een wandelstok van Crea 
Natura. Unieke wandelstokken gemaakt uit takken uit het bos. 
Crea Natura helpt u bij het uitzoeken van een wandelstok 
passend bij uw lengte en lichaamsbouw. Daarnaast speelt 
uiteraard uw eigen smaak ook een rol. Geen wandelstok is 
hetzelfde en zo ook ieder mens. 

https://www.google.nl/maps/place/Kasteel+Staverden,+Staverdenseweg,+3852+Ermelo/@52.2830142,5.7405538,2623m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x47c7cb14d04251d7:0xeb9f8108733c91ff!6m1!1e1



